Ter dankbare herinnering aan

Ina Metzen

weduwe van

Sjef Silvertand

Katharina Silvertand- Metzen werd geboren in Merkstein
op 96 november 1921 en overleed, gesterkt coor de
H. Sacramenten, op 20 november in het
Atriumziekenhuis te Heerlen. Zjj werd, na een plechtige
uitvaartmis in de kerk van de H. Drievulaigheid te
Rimburs, gecremeerd in Heerlen-Imstenrade.

“lk ga naar Pap..."

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in
de parochiekerk van de H Drievuldigheid te Rimburg op
zondag 4 januari 2004 om 10.00 uur.

Bear. & Crem. Ver. St. Jozef Ubach over Worms Tel. 5311978

Opgegroeid in Rimburg en daardoor verknocht aan het
dorp en de kerk, trouwde Ina er tiidens de boerenkermis
van 1944, daags voor haar naamdag en twee dagen voor
haar verjaardas.

Nu nemen we op haar naamdag afscheid vanuit deze
kerkgemeenschap, waarmee ze zich steeds verbonden
bleef voelen. Ze kende hier een mooie jeugd, ondanks de
moeilike en arme tijden voor en tiidens de oorlog.

Ze zorgde vele jaren voor haar oma Brettschneider, die 95
jaar werd.

Na de oorlog was er grote dankbaarheid en werd ze
samen met Sjef lid van de vereniging oud-strijders en later
van de Vrienden van de St. Jozefkapel. Ze was 48 jaar
gelukkig getrouwd met Sjef, die haar op handen droeg.
Na de dood van haar oma verhuisde ze met haar gezin
naar Waubach. De kinderen kregen weer kinderen en ze
leefde mee met hun wel en wee. Maar toen Sjef in 1992
stierf kwam er ook een knak in haar leven. Ze miste hem
elke dag. Jaarlijks ging Ina mee naar Kevelaer, ook
afgelopen jaar. Ze genoot er nog volop van en met haar
oude vriendinnen en bekenden maakte ze plezier.
Afgelopen week moest ze plots naar het ziekenhuis

Viff dagen heeft ze er gelegen; gelovig ontving ze de
Sacramenten en zes dagen voordat ze 892 jaar werd is ze
rustig ingeslapen. “lk ga naar Pap,” waren haar woorden.

In de zekerheid van dit geloof, vertrouwen we haar toe
aan O.LVrouw van Kevelaer, bij wie ze troost vond en bij
wie 0ok wij onze hoop en bemoediging mogen zoeken.
Bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.

Lieve mam, allerliefste oma en grootoma
bedankt voor alles en tot ziens.

Voor uw gebed en medeleven bj haar
overljclen danken wij U oprecht.
Haar kinderen, kleinkincleren en achterkieinkind.



