
Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God, voor al wat leeft.



Een herinnering aan

Taanu 7 9C.

?lLnulnnl,nro.í
cchigenool van

ElisabeÍh M. Bremmers

Geboren op
11 november 1919
le Nieuwenhagen en
overleed, voorzien van
de H. Sakramenten,
op 25 juli 1977
te Ubach over Worms.

Het leven laat zich niel in woorden
vatlen. Je moel een mens ontmoelen,
hem ervaren, met hem leven.
Deze zorgzame echigenooÍ en vader
heeÍt na een periode van hard werken
8 jaren als harÍpaliënl moelen leven.

Hij leeÍde rustig en eenvoudig verder,
Hij genooi van zijn dagelijkse wandeling
en van zijn dagelijks bezoek aan

,,de TroeÍ". Hij was graag onder mensen,
maakte graag een praalje met wie hij
onlmoelle.
Menselijkerwijs gesproken is hij veel
Íe vroeg van ons heengegaan.
Moge de Heer degenen die hem lieÍ-
hadden, de kracht geven om verder
le leven vanuit de gedachÍe, dal heÍ
een grootvoorrecht was met deze mens
Íe mogen samenzijn.
Treuren wij daarom niei, Maar laal ons
dankbaar zijn, dat wij hent in ons
midden mochten hebben,
De Heer geve hem do eeuwige rusl
bij Hem.

Wij danken hartelijk voor heÍ medeleven ons
beloond bij het overlijden en de begraÍenis.

FAMILIE MEULENBERG.BREMMERS

+

De zeswekendiensl vindt plaals op zondag
tl sepiember a.s. om '10.45 uur, in de kerk van
de H, JozeÍ te Waubach-Groenslraal,


