


Ter dankbare herinnering aan

EDMUND MULKENS
echtgenoot van
Elfriede Konstanty

* 15 december 1907 Aken
t 2 december 1991 Sittard

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon

Wij moesten plotseling afscheid nemen;
dank voor uw medeleven.

dat zij weer bladeren krijgen. Kinderen en kleinkinderen
We zien ze vallen naar de grond

en dan opnieuw weer groeien. De zeswekendienst is op zondag 12
Zo heeft de aarde ons geleerd januari 1992 om 11.30 uur in de St. Pe-

dat al wat sterft weer eens zal bloeien. truskerk te Sittard.



