


Ter dankbare herinnering aan
Anna Elisabeth Muys

Ze werd geboren in Aseln (D.) op 22 oktober
1901 en overleed plotseling, nog voorzien van
het H. Oliesel thuis op 30 januari 1996.

Zij werd op 2 februari gecremeerd in Heerlen-
Imstenrade, na een plechtige requiemmis in
de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-
Groenstraat.

Anna Elisabeth Muys mocht de gezegende leef-
tijd van 94 jaar bereiken. Toch waren we verrast
door haar plotselinge heengaan uit dit leven.
Midden in de nacht werd ze opgeroepen.

Een paar uur van te voren had ze gezegd dat
St. Joseph nog moest komen. Wist ze dat de
patroon van de zalige dood haar kwam halen?
Ze was er klaar voor. Want haar leven bestond
uit gebed. Geboren in Duitsland, kwam ze met
haar grote familie op het einde van de eerste

wereldoorlog in Nederland wonen. Het was
voor haar geen makkelijke tijd, want vroeger
waren er nog geen sociale voorzieningen en
uitkeringen. Bij alles bleef ze altijd zeer een-
voudig en diepgelovig. Ze was wars van roddel
en kwaadsprekerij. Tot op haar oude dag bleef
ze regelmatig de H. Communie ontvangen.
Moge ze nu aanzitten aan de tafel van de Heer,
samen met al haar overleden dierbaren.

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede. Amen.

Wij danken u hartelijk voor uw gebed en blijken
van medeleven.

Mat, Greetje en
de bedroefde familie.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 9 maart 1996 om 18.00 uur in
de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-
Groenstraat.
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