


Frans, pap, werd geboren als derde, in een gezin
van vier kinderen. Al heel snel werd duidelijk
dat hij met muziek en techniek zijn levensweg
zou bewandelen. Met zijn bas-tuba doorkruiste
hij menig dorpje waardoor zijn kennissenkring
ongekend groot werd.

Niet voor niets leidde deze weg hem naar zijn
grote liefde Gerda, ‘os mam’, ee egelser meédje.
Na zes jaar besloten ze hun eigen huisje te
bouwen. Met Marga, Hans en Hub als kinderen,
stond het gezin altijd op de eerste plaats. Ook
Henk en Nancy vonden bij hen een warm thuis.
Pap kon ontzettend genieten van de aanwe-
zigheid van zijn kinderen en kleinkinderen,
familiefeestjes, vertelde zijn levensverhalen en
stond ons bij met raad en daad.

Zo was bijvoorbeeld de maandag gereserveerd
voor opa, Frans en Laurence.

Zelfs na het ontvallen van zijn Gerda, bleef de
zorgzaamheid voor ons zijn drijffveer. Contact
arm was hij niet. Pap hield graag met iedereen
een ‘praatje’, over welk onderwerp dan ook.
Fanfare Victoria Rimburg (82 jaar lid), Harmonie
St. Caecilia Eygelshoven (50 jaar lid), Harmonie
Heer Vooruit (ca. 20 jaar lid) en alle andere
verenigingen die hem als bassist koesterde,
maakten daar dankbaar gebruik van.

Zelfs André Rieu wist hem te contracteren
voor zijn Maastrichts Salon Orkest.

.I.

Ter herinnering aan
Frans Nickel

¥ Rimburg, 7 februari 1925
t Eygelshoven, 29 augustus 2014

weduwnaar van

Gerda Nickel-Gooren

Na de H. mis hebben wij hem te rusten gelegd
op de begraafplaats te Eygelshoven op
donderdag 4 september 2014.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 25 oktober 2014 om 19.00 in de
parochiekerk H. Joannes de Doper/

H. Pastoor van Ars, Sint Hubertusstraat 1 te
Eygelshoven.

Als werktuigbouwkundig ingenieur was zijn
andere, niet mindere passie, de statica en ar-
chitectuur. Na Staalconstructie Vossen, maar
liefst 23 jaar, werd hij bedrijfsleider bij Metaal-
bouw Vogt. Uitvindingen en ogenschijnlijk on-
mogelijke projecten waren een uitdaging voor
hem! Zo plaatste hij bv. op 11 februari 1972
het nieuwe 8 meter hoge aluminium kruis op
de Wilhelminatoren te Valkenburg.

Wij zijn dankbaar dat hij door zijn humor en
‘eigen regie’ tijdens zijn leven tot het laatste
moment, waarin hij is voorzien van H.H.
Sacramenten, helder is gebleven!

Frans, pap van os, lieve opa, pa Nickel, een
markante persoonlijkheid, was een mens om
van te houden.

Wij zullen hem missen maar leeft voort in onze
harten!

Wij danken een ieder die op welke wijze dan
ook, belangstelling toonde tijdens zijn leven,
ziekte en het overlijden van Frans, pap van
os en onze lieve opa. “Dankjewel aschjeblief”



