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Jezus ! T Maria! T Joseph ! ¥ Martinus!

Eene eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen
der gerechtigheid gevonden worden. (Spr. 16, 31.)

Bid voor de ziel van zaliger
Mejuffrouw

Maria Elisabeth Odekerken,

Weduwe van wijlen den Heer
Jan Leonard Jacobs.

De dierbare overledene werd geboren
te Schin-op-Gewl den 14 Maart 1831 en
overleed te Welten-Heerlen zacht, kaln
en godvruchtig in den Heer, herhaalde-
lijk gesterkt door de Genademiddelen der
1l. Kerk, den 16 April 1912.

Zij was de kroon en de vreugde des
huisgezins — eene liefhebbende moeder
voor hare kinderén. —

Zij was eenvoudig en oprecht en leerde
de haar toevertrouwden de wet des
Heeren onderhouden.

Van God en de menschen bemind, zal
hare nagedachtenis in zegening blijven.

(Eccl. xiIr.)

Die goed geleefd heeft, zal ook deugd-
zaam sterven. (H. Aug. de doctr. Chr.)

Geliefde kinderen, herinnert U sfeeds mijne ver-
maningen en vergeet niet de lessen uwer moeder, —
denkt aan de zorgen, welke ik voor U besteed heb
en staat mij bij door uwe gebeden tot God. (Rom. I.)

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 dagen aflaat.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

N. V. Nieuwe Limb. Koerier, Heerlen.




