Een herinnering aan onze lieve

Stephan

die zijn ouders Willy en Maria

30 september 1966 blij maakte met
zijn komst en heel bewust en gelovig
tenslotte op 23 augustus 1980 van
hen afscheid moest nemen.

Dit prentje moge een teken zijn van
onze grote dankbaarheid jegens allen
die op welke manier dan ook hun
deelneming betuigden.

Willy en Maria Olivier - Vonk

De zeswekendienst zal gehouden
worden op 28 september 1980, om
11.30 uur in de Grote Kerk te Sittard.

Niemand van ons is ooit

z0 jong op reis gegaan,

zo ver en zo alleen.

Je bent ons naar 't beter leven
vooruitgereisd.

Toch zal ons leven voortaan
op jou gericht blijven staan.

Je handen hebben ’'t geluk

nu voor het grijpen,

hou het vast voor ons....

Je ogen hebben 't geluk

om het te zien

want jij hield van ons allemaal.
Kiik goed en vertel het ons.

O. L. Vr. Sterre der Zee, bid voor ons



