


Gedenkt
in
uw gebed

@etez ?asep/z Paulus

echtgenoot van wijlen

Maria Catharina Josepha
Rémkens

De dierbare overledene
werd geboren 5 nov. 1887
te Ubach over Worms

en overleed, voorzien van de
H. Sacramenten, 8 febr. 1977
te Ubach over Worms.

Heer God,

alleen maar dank is bij dit sterven op
zijn plaats, omdat Gij deze mens
negen en tachtig jaren liet leven.

Dank om alles ook, wat Gij door hem
op deze aarde liet geschieden.

Hij mocht leven en werken voor zijn
gezin en had ook jaren lang de
gelegenheid om te genieten van het
leven, om een open oog te hebben
voor Uw schepping, voor alles wat Gij
de mens te bieden hebt.

Zo mocht hij groeien in het mens-zijn,
in geloof, hoop en liefde, om bij het
einde dat nu gekomen is, opnieuw te
beginnen in een andere wereld, die
hoger en mooier is.

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en familie zullen
zich blijven herinneren de naam van
deze overledene; zij zullen dankbaar
blijven denken aan dit leven dat
waard was om geleefd te worden.

Hij ruste in vrede.

De familie dankt U allen hartelijk voor het
medeleven ondervonden bij het overlijden
en de begrafenis.
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De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 27 maart a.s. om 11.45 uur, in de
kerk van de H. Jozef te Waubach.




