


”Méér dan in jouw dood, geloven
wij in jouw leven, want onze God is
een God van levenden.

Zijn vrede zal nu met je zijn”.

PETRA PEELS

Geboren te Heerlen op 21 maart 1968 en
onverwacht van ons heengegaan op
1 augustus 1984.

Petra, lentekind,
je hebt je wonderlijke naam, die ‘steenrots’ betekent,
met ere gedragen, want jij was het middelpunt van
ons huiselijk geluk.
Samen met ons genoot je van een welverdiende
heerlijke vakantie op de camping en deed je alles om
ook ons de vakantie tot een onbezorgd genoegen te
maken.
In geloof, dat de diepe pijn van het missen van je
lieve aanwezigheid niet wegneemt, weten we dat jij
nu de eeuwige lente bent ingegaan.
Wij hebben alles gedaan om jou een mooi leven te
geven, zodat er in jou iets moois is gegroeid, waarvan
ook je spontane woorden een teken waren, woorden,
die nu pas hun diepste betekenis krijgen:

“Tk was wel af”

“Ik laat de hond wel even uit”

“Buk je maar niet!”

En dan het laatste dat we van je hoorden:
“Bedankt, het was mooi vandaag’ en daarmee heb
je afscheid van ons genomen.

Lieve kind, bid bij de goede God voor je pap, mam
en oma, dat Hij ons helpt het zware kruis van je af-
wezigheid te dragen.

Wij hebben Petra uitgeleide gedaan in een plechtige
dienst in de St. Pauluskerk op 4 augustus 1984 en
haar lichaam begraven op het kerkhof te Heerler-
heide.

Familie, vrienden en vriendinnen, bidt voor haar en
voor ons en wees overtuigd van onze dankbaarheid
voor jullie meeleven.

De zeswekendienst, waarvoor wij U allen uit-
nodigen, heeft plaats op zondag 16 september om
11.00 uur in de St. Pauluskerk te Heerlen.

Pap, Mam, Oma en familie



