R 11

[ et

J




‘Kun je het veranderen?
Zo niet, laat het dan rusten’

Frans Perlitius

* 12-02-1941 - 1 19-10-2017

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 3 december om 10.00 uur in de Kerk van
de Heilige Drievuldigheid, Brugstraat 1 in Rimburg.

Wie Frans beter kent weet hoe hij in het leven stond.

Stel integriteit boven eigenbelang

Maak je eigen keuzes en neem verantwoordelijkheid
Weet waar je vandaan komt

Wees respectvol

Onder het motto ‘geen woorden maar daden’
gaf Frans invulling aan zijn principes en aan een
zinvol leven.

Op liefdevolle wijze zorgde hij voor zijn gezin.
Hij gaf zijn kinderen mee, met respect voor
anderen, hun eigen keuzes te maken. Hij leerde
hen na te denken en gaf hen mee de wereld met
een ruime blik te benaderen.

Samen met Gertie heeft hij voor een warme,
stevige basis gezorgd voor beide kinderen en
kleinkinderen.

Het gaf Frans voldoening deel uit te maken van
de gemeenschap en hieraan een waardevolle
bijdrage te leveren. Dit heeft hij zowel in zijn
werkzame periode als ook hierna dagelijks in
praktijk gebracht.

Wij bedanken u voor de vriendschap tijdens zijn
leven en de aanwezigheid bij zijn afscheid.

Gertie, kinderen en kleinkinderen



