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Gedenkt in Misoffer en gebed

van
he,t H.

de ziel

lohanna Maria Hubertina Peters
echtgenote van

Peter loseph Pelzer

geboren 14 april 1887 te Scherpenseel, over-
Ieden 25 mei 1965 te Fleerlen, voorzien van
de Genademiddelen der H. Kerk. De 29ste
mei 1965 begraven op het R.K. Kerkho{ te
Heerlen.

Een goede, brave en zorgzame moeder is
van ons heengegaan. Heel haar leven ging
zij op in de belangen van haar gezin en
stelde zichzelf weinig eisen.
Voora1 worden wij gltroost door het goede
voorbeeld dat zii ons steeds gegeven heeft
in haar stil, eenzaam en devoot leven en
door haar diep geloof. Steeds zullen wij
blijven gedenken hoe geduldig en tevreden
zij haar langdurige hulpbehoevendheid droeg
en uitmuntte door zachtmoedigheid en goed-
heid.
Lieve moeder, moogt gij nu bij God het
ware geluk vinden en bid voor ons, uw man
en kinderen, om kracht naar kruis.
Wij willen uw lichtend voorbeeld voor ogen
houden, dit naar best vermogen navolgen
en met u verenigd blijven door ons geb-ed.
H. Maria, met grote eerbied en vertrouwen
heeft zij zo dikwiils naar U opgezien. Bid
ook nu voor haar, opdat zli moge rusten
in vrede.

Mijn lezus barmhartigheid.
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.


