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In uw godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Maria Catharina Pijls

echtgenote van

Joannes Hubertus Fijten

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie
en van de 3e orde van St.Franciscus.

Zij werd geboren te Amstenrade 23 oktober 1901
en overleed na 'n langdurige en ongeneeslijke ziekte,
meermalen gestetkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H.Kerk, in ’t ziekenhuis te Sittard,
op 24 augustus 1959. Zij werd begraven op het
R. K. Kerkhof te Amstenrade 28 augustus d.a.v.

Zij, wier heengaan wij betreuren, was een diep
godsdienstig mens, een trouwe echtgenote en lief-
devolle moeder. Goedheid paarde zij aan sterkte;
zij diende in liefde, zij hield van haar man en stond
naast hem tot steun van zijn leven en werken.
Zij was de moeder van haar kinderen, maar om hen
op te voeden voor Hem die ze haar geschonken
had. Zij was de hoeksteen van haar huis. In een
onberispelijk godsdienstig leven vond zij de kracht
om haar plichten trouw te vervullen.

Zij had willen leven voor haar gezin, maar toen
God haar het leven vroeg, bood zij Hem haar le-
ven aan onderworpen aan Zijn H.Wil. Maar zij
blijft leven in onze gedachten als de lieve vrouw
van vader, als onze lieve moeder.

Mijn dierbare echtgenoot en kinderen en gij allen
die mij liefhebt treurt niet zoals zij die geen hoop
hebben. Wij weten toch dat de dood niet een einde
is, maar een begin: geen vernietiging maar een be-
vrijding. Wij weten dat de dood maar een korte
scheiding is, wij zullen elkaar terug zien bij God.
Vergeet mij niet in uw gebeden, opdat ik spoedig
moge rusten in Vrede.



