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Gebed ter gedachtenis aan

PIERRE PLETZERS

echtgenoot van

HUBERTINA \ryASSEN

Hij \Merd geboren te St. Pieter
op, 27 januari 1906

en overleed te Maastricht
op 19 augustus 1983.

God, onze Vader,
aan maanden van spanning en onzekerheid
is nu een einde gekomen.
Het waren maanden van ziekte en pijn,
van vechten voor het leven,
van leven tussen hoop en vrees
voor vader en voor ons allemaal.
Daaraan is nu een einde gekomen.
Gij hebt vader nu tot U genomen.
Wij zullen hem missen.
Maar v/e zijn ook dankbaar voor alles
wat U ons in deze mens gegeven hebt.
Hij was een lieve en geduldige man.
Dat bleek opnieuw tijdens zijn langdurig
ziekbed.
Hij was eenvoudig, kon tevreden zijn en
blij met iets kleins.

Hij aanvaardde het leven zoals het kwam.
Eerlijk en serieus leefde hij.
Hij heeft gewerkt en zich gegeven
- zijn leven lang
voor zijn gezin.
Dat alles, God, en nog zoveel meer,
ïyaarvoor dit papier te klein is,
bewaren \Me nu in ons hart.
Bewaar ook Gij hem nu in Uw Vaderhart.
Want op U en op Maria de moeder van
Uw Zoon
heeft hij altiid vast vertrouwd.
En Gij zult het vertro,uwen van een mens
toch niet beschamen.

De familie dankt u hartelijk voor u\M

blijken van deelneming en medeleven,
betoond bij het overlijden en de begrafenis
van hem die ons zo dierbaar \ryas.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag L oktober a.s. om
6.30 uur in de, kerk van de H. Petrus
te St. Pieter - Maastricht.


