Ter herinnering aan

Willem Pluim
echtgenoot van
Kety Jongen

Geboren te de Wijk op 22 november
1924, stierf hij, na een kortstondige ziek-
tein de Verpleegkliniek te Heerlen op 12
augustus 1985.

Nade uitvaartdienst in Rimburg werd zijn
lichaam gecremeerd op 16 augustus
1985.

Het werk en de mijn brachten Willem uit
Drente naar Zuid-Limburg, waar hij zijn
vrouw vond en zijn gezin stichtte. 25 Ja-
ren woonde hij onder ons in Rimburg en
geschokt zien wij hem van ons heen-
gaan.

"Verlies een ding niet uit het oog; voor de
Heer is één dag als duizend jaar en dui-
zend jaar als één dag”. (2 Petrus 3,8).

Wij wenen, Heer, maar zonder klagen!
Wij mogen geen reden vragen;
Gij zijt oneindig goed en wijs!
Uw Wil geschiede! Hoor de bede:
Geef Uw dienaar, Heer, de vrede
En leid hem in Uw Paradijs!
(Guido Gezelle)

De bedroefde familie dankt u voor uw
medeleven.

De zeswekendienst voor zijn zielrust zal
gehouden worden op zondag 22 sep-
tember 1985 om 10.15 uur in de Paro-
chiekerk van Rimburg.



