Ter dankbare herinnering aan

ANNA BARBARA POSCHKENS

weduwe van

GERARD VAN INGEN

Zij werd geboren op 21 september 1904 te
Ubach over Worms.
Jaren werd zij liefdevol verpleegd in de Ver-
pleegkliniek te Heerlen, waar zij vredig en
rustig stierf, na het Sacrament der zieken
ontvangen te hebben, op 14 maart 1991.

Na een plechtige Eucharistieviering werd
haar lichaam bijgezet op het kerkhof van
Rimburg, op 18 maart 1991.

De familie dankt allen hartelijk voor het mede-
leven tijdens ziekte en overlijden.

_+.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 27 april 1991 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van Rimburg.

Ik heb het leven liefgehad

u allen evenzeer.

Graag had ik hier nog wat
vertoefd,

helaas dat mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens, geniet.
Geniet van ied're nieuwe dag,
die u om niet gegeven.

Maar kijk in dank wel eens
omhoog,

al is het maar voor even.
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