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Ter herinnering

aan ons lief zoontje

Joseph Quadakkers

geboren te AKen den 13 Dec. 1916 en over-
leden te Voerendaal, na kinderlijk-vroom de
H. Sacramenten ontvangzen te hebben en ge-
sterkt door de aflaten van het Jubilé den
22 September 1925.

Waarom treuren bij dit heengaan,
Neen, hier past geen droef misbaar.
Jezus wil den lieven Joseph

" _In de rij der englenschaar.

Schoone bloem, nog pas ontloken,
Rein bewaard van ’t aardsche stof,
Is zij, door den goeden Meester,
Omgeplant in ’s Hemels Hof.

Vader, moeder, broers en zusjes
Laat om mij geen tranen vlién.
Ik ben bij Jezus zoo’ gelukkig,
Hier zal ik u wederzien.

Wederzien, ook al mijn vriendjes.
»Blijft voor Jezus steeds bereid.
Moedig straks den strijd gestreden
Dan — tot ziens in eeuwigheid”.

Typ. Gebre. Anten, Heerlen.




