


Bid voor de ziel van zaliger

PIERRE REINARDS
echtgenoot van
RIE VAN DENSEN

geboren te Maastricht
op 25 augustus 1903
overleden te Vaals
op 12 december 1978
begraven te Maastricht
op 15 december d.o.v.

»,Weest waakzaam, want gij weet niet
op welke dag uw Heer komt”
(Mat.24,42)
,Ja God is mijn Redder, ik vrees niet,
ik ben vol vertrouwen : de Heer is mijn
sterkte en kracht, Hij heeft mij redding
gebracht” (Jes. 12,2)
Ik zal gaan naar de plaats van Gods
verblijf, naar het huis van de Heer”
(Ps.42)
Bidden wij :
Heer, onze God, Gij hebt Uw dienaar
Pierre uit deze wereld tot U willen

roepen, neem hem welwillend op en
bevrijd hem van elke band met de
zonde ;

schenk hem rust en licht in een altijd-
durend geluk en laat hem opstaan in
de kring van Uw heiligen en uitverko-
renen en deel hebben aan de heerlijk-
heid van de Verrijzenis.

Door Christus onze Heer.

O.L. Vrouw Sterre der Zee, bid voor
hem.

Mede namens wederzijdse familie dank
ik u voor uw blijken van deelneming bij
het overlijden en de begrafenis.

Rie Reinards-van Densen

Zondag 4 februari 1979 wordt om
11.30 uur de zeswekendienst gehouden
in de basiliek van O.L. Vrouwe te
Maastricht.



