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Johanna Annie Kootstra - Reulinpp werd op
30 rnei 1941 geboren in Heerlen en overleed

in het Atriurnziekenhuis, na een dapper
gedragen chronische lonEpiekte op 16 juli
1999. Ze werd op 20 juli na een plechtige
requiemmis in de St. Joseph te 'Waubach -
Groenstraat begraven op het parochiéle kerk-
hof aldaar.

De levensweg van Ànnie duurde slechts 58
jaar. Inderdaad was zij de laatste jaren chro-
nisch ziek. Maar ze wilde niernand tot last

zijn of klagen over zichzelf. Zelfs niet als

iedereen kon zien dat ze leed onder haar

lichamelijke kwaaltjes. De laatste maenden

was ze vaak in het ziekenhuis. Maar we

willen hrar in herinnering houden als levens-

lustige en wilskrachtige vrouw die juist het
beste wilde voor haar geztn. Zlj verzorgde

haar vader tot het einde toe bij zich in huis.

Ze wrs er altijd voor haar dochter en
schoonzoon en als ze haar kleinkind Noëlle
maar zag, straalde ze van vreugde en vergat ze

haar eigen zorgen. Blij en behulpzaat.n was ze

elke drg opnieuw voor ons. Ze was beschei-

den en hield niet van ophef. Àf en toe ging
ze wel eens kienen, als een verzetje. Op h"rar

sterÍbed kon ze nog een kruis slaan en uit-
roepen: "Pap, ik korn..." Ze wist dat ze haar

veelgeliefde vader terug zou zien.

Moge onzeVader in de hernel ons dlen thuis

brengen in het hemels Jeruzalem, waar geen

ziekte of tmnen, geen rouw en geween meer
zljn.
Moge Annie daar nu ten volle genieten van

een zorgeloze rust en vrede.

Voor uw gebed en medeleven danken u
Herrnan, Carl,John en Bianca, Noëlle.
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