Vader, indien het mogelfk is, laat

dezen kelk aan mi] voorbljgaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid
(100 dagen afl.)




Jezus t Maria + Jozef ¥ Barbara.

De rechtvaardigen zullen
eeuwig leven en bij den
Heer is hun loon.

Bidt voor de ziel van zaliger
Mejuffrouw

Maria Josepha Hubertina

RITTERBEKX

lid der Derde Orde van den
H. Franciscus,

die geboren 1867, den 22en Mei
1934te Schaesberg herhaaldelijk
gesterkt door het ontvangen der
H. Sacramenten na lange ziekte
godvruchtig in den Heer over-
leden is.

Zalig wie zijn levensdagen
heiligt door een deugdzamen,
christelijken levenswandel. In
het uur van sterven zal hij ge-
zegend worden,

De dierbare afgestorvene wan-
delde trouw in alle geboden
des Heeren en mocht daarom
met groot vertrouwen de eeu-
wigheid ingaan. Met groot ge-
duld verdroeg zij de kwellingen
harer ziekte en was tevreden
met alle beschikkingen des
Heeren.

Kostbaar is de dood der recht-
vaardigen, Zij veriaten een dal
van tranen en de hemel met al
zijn vreugde en zaligheid wordt
hun woonplaats,

Heer geef haar de eeuwige
rust. En het eeuwig licht ver-
lichte haar,

Zij ruste in vrede,

Mijn Jezus barmhartigheid,




