


Gedenkt in goedheid en bidt voor
JOHAN HUBERT RITZEN

echtgenoot van
Maria van der Sanden

Hij werd geboren op 30 oktober 1912 te
Richterich (Dld.) en overleed in de Heer
op 11 juli 1979 te Eygelshoven.

Hoe abrubt, Heer, hebt Gij ons in aan-
raking gebracht met het levensoffer dat
wij allen eens moeten geven. Zo plotse-
ling moeten wij zijn goedheid missen, net
op het moment dat wij ons verheugden
over de opleving van zijn gezondheid.
Zijn liefde voor vrouw, kinderen en klein-
kinderen nam hij mee naar zijn Verlosser
en Heiland.

Bij HEM moge zijn eenvoud van geloof en
leven volle heiliging ontvangen voor alle
goedheid en zorgen aan zijn dierbaren en
vrienden gegeven; voor de arbeid en ijver
van zovele jaren; voor de dankbaarheid
om de toegewijde zorgen tijdens z'n ziekte.
.Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart,
maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart.”

Voor uw medeleven en gebed tijdens
ziekte, bij overlijden en begrafenis, zeggen
wij u oprecht dank.

Mevr. M. Ritzen - van der Sanden
Familie Ritzen

De zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 25 augustus om 19.00 uur in
de parochiekerk van St. Jan de Doper te
Eygelshoven.



