


Ter nagedachtenis aan

JOHANNES MATHIAS HUBERT RITZEN
echtgenoot van

ANNA MARIA HUBERTINA COLLON

Hij werd geboren te Wijnandsrade op 17 sep-
tember 1901. Gesterkt door het H. Sacrament
der Zieken ontsliep hij in de Heer te Wij-
nandsrade op 22 september 1969.

Hij was een eenvoudige rustige man met een
indiep-gelovige inslag.

Ofschoon fors van gestalte is het lijden, voor-
al de laatste jaren, niet aan hem voorbijge-
gaan. Meerdere malen heeit hij zijn toevlucht
tot het ziekenhuis moeten nemen, waaruit hij
telkens onvoldaan huiswaarts keerde.

Deze kwelling is hem bijgebleven, maar ge-
lukkig vond hij steun en troost bij zijn vrouw
en bij de volksheilige St. Gerardus, zijn le-
vensvriend, die hem nooit in de steek gelaten
heeft.

Bewonderenswaardig was zijn vertrouwen op
de hulp van boven.

Dit heeft hij moedig volgehouden, totdat de
laatste medische ingreep hem aan het wan-
kelen bracht. Maar na een korte krisis kwam
hij weer klaar met zichzelf en kon hij in volle
overgave de komst van de Heer tegemoet
zien.

,,Op U, o Heer, heb ik gehoopt, in eeuwig-
heid zal ik niet beschaamd worden”

Moge dit schriftwoord tot troost zijn van zijn
echtgenote, die hem zo dapper heeft terzijde
gestaan.

H. Gerardus, wees ook nu voor hem een
vriend en voorspreker.

Voor de vele blijken van deelneming betoond
bij het cverlijiden en de begrafenis van hem,
die ons zo dierbaar was, betuigen wij U onze
hartelijke dank.

A.M.H. RITZEN-COLLON

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 1 november a.s. om 10
uur v.m. in de parochiekerk van de H. Ste-
phanus te Wijnandsrade.



