Ter herinnering
aan

MATHIEU ROMGENS

echtgenoot van
JOHANNA DEBETS

Geboren op 17 februari 1904 te Kerkrade.
Gesterkt door het Sacrament der zieken
overleed hij op 22 september 1981 in het
ziekenhuis ie Heerlen.

Bedroefd, maar met dankbaarheid nemen wij
vandaag afscheid.

Na vele jaren van hard werken, genoot hij van
de welverdiende rust in Rimburg.

Met zijn krachtige eigen mening, vol energie,

bouwde hij samen met zijn vrouw, aan de toe-
komst van zijn gezin.

De laatste jaren werd de slijtage van 't zware
werk steeds meer merkbaar.

Vaak worstelend, maar met groeiend geduld,
droeg hij zijn lijden, liefdevol bijgestaan door
zijn altijd zorgzame vrouw.

In zijn laatste dagen, waarin hij zich, zoals
steeds verheugend op zijn ,,diedeldeischjer’’,
zijn kleinkinderen, kwam plotseling, sneller
dan verwacht, 't einde van zijn aardse leven.
Na enkele dagen van strijd, met veel liefde-
volle momenten, temidden van zijn dierbaren,
nam hij in rust en vrede afscheid van ons.

In geloof, maar met pijn, aanvaarden wij dit
afscheid, wetend dat hij de eeuwige rust heeft
gevonden bij Jezus Christus, Zijn Verlosser.
Als gelovigen blijven wij in liefde steeds met
hem verbonden.

Hartelijk dank voor 't meeleven bij 't overlijden
van onze dierbare.
J. Romgens-Debets
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 15 nov. a.s. om 10.15 uur
in de H. Drievuldigheidskerk te Rimburg.
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