


Ter herinnering aan

Frans Romkens

Geboren 6 mei 1953, overleed hij, na langdu-
rige ziekte, voorzien van het H. Oliesel, ge-
heel onverwacht, op 8 juli 1980.

Frans, rustig van aard, intelligent, ontwikkel-
de zich tot een bekwaam graficus. Daarnaast
kende hij vele hobby’s zoals astronomie, foto-
grafie, biljarten, schilderen en tekenen.

God, wij kunnen niet geloven,

dat het mensenleven uitdooft bij de dood,

of dat er niets meer overblijft.

Gij zijt een God van levenden,

Gij kent ons en wij geloven dat U

Frans toegang gegeven hebt tot uw eeuwige
vreugde.

Zijn laatste olieverfwerk, op dit bidprentje
geeft aan, - een uitvarende driemaster - die
nu afgemeerd is in de hemelse thuishaven.
Zijn leven staat geschreven in de palm van
Gods hand!

De fam. Roémkens-Krippner dankt allen voor
hun medeleven tijdens ziekte en sterven van
Frans.

De PIl. Zeswekendienst wordt gehouden in de
kerk van de H. Bernadette te Abdissenbosch
op zondag 24 augustus a.s. om 10.30 uur.



