
In liefdevolle herinnering aan

Huub Römkens
echtgenoot van

Gerda Dautzenberg

* 6 mei l-953 te Heerlen

ï 5 februari 2OL5 te Ubach Palenberg

Wij hebben op 11 februari 2075
afscheid van Huub genomen in het
crematorium te Heerlen.

Dank u allen uoor uw medeleuen en
qanwezigheid.

Gerda

De wereldreiziger is aan zijn laatste reis

begonnen. Huub was een pietje precies
en een pertectionist, maar ook een
overtuigd camavalist, die prins is

geweest, oprichter van Hoddel en
Stroddel en de Oud Prinsen. Huub ging
graag in de optocht mee, behalve de

laatste drie jaar, vanwege zijn ziek zijn.
Hij verheugde zich daarom extra om er
dit jaar weer bij te zijn Nu is hij vlak
voor het grote feestweekend
heengegaan en laat het aan ons over
om plezier te maken, ondanks alles.

Zijn reizen over de wereld, samen met
Gerda, hebben hen veel plezier en inkijk
gegeven in de levens van mensen overal
ter wereld. De souvenirs spreken
boekd elen beide werelden zijn
samengevat zoals u ziet.
Nu is er geen samen meer. Geen
voetstappen meer naast elkaar, maar los

van elkaar, maar ze gaan wel door.


