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In het H. Misoffer van de priesters en in de gebeden
van de gelovigen wordt aanbevolen deziel van zaliger

Paul Joseph Romkens
echtgenoot van
Anna Krippner

De dierbare overledene werd geboren te Waubach
op 12 maart 1914 en overleed te Abdissenbosch op
11 jan. 1962. De plechtige uitvaartdienst gevolgd
door de begrafenis had plaats aldaar op 15 januari.
Naar menselijke maatstaven was hij onmisbaar en
waarom God dit vroege afscheid toeliet, blijft voor
ons geheim: Gods Naam zij gezegend! Ofschoon
alles zo vlug gebeurde, danken wij God, die hem
de genade gaf om op waardige wijze zijn Heer en
Schepper tegemoet te gaan. In dit hele gebeuren
horen wij wederom de vermaning van Christus
,» Weest bereid, want ge weet niet op welk uur de
de Heer komt™.

Lieve vrouw, ik dank U voor de liefde, die gij mij
geschonken hebt.

Lieve kinderen, blijft gehoorzaam aan moeder en
weest een vreugde en steun voor haar.

Laat ons bidden: Verhoor, Heer, onze gebeden voor
hem, die wij ootmoedig in Uw barmhartigheid aan-
bevelen. Leid de ziel van uw dienaat naar het rijk
van vrede en licht en laat hem toe in het gezel-
schap van Uw heiligen, door Christus onze Heer.
Amen.
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