


wZolang ik bij U was, was ik er door
Gods wil, zegent Hem en zingt Hem lof”
(Tobias XII 18)

In Memoriam
Gerard Hendrik Maria Rutten

Geboren op 1 Mei 1924 te Eygelshoven,
vertrok hij als soldaat in 1945 naar In~
donesi€ en verbleef te Padang (Suma-
tra). In Mei 1948 werd hij overgeplaatst
naar Java en is daar door een ongeval
te Bandoeng overleden op 5 Jan. 1949.
De plechtige zieledienst werd gzhouden
i.d. parochiekerk te Eygelshoven 15-1-49

Geboren in de lente was hij een echt
kind van Gods schone natuur. Om die
wondere schoonheid en natuurpracht
was hij vooral van Sumatra gaan hou-
den. Als een trouw en bescheiden sol~
daat leefde hij er gelukkig. Daarom
wilde hij ook voor God en Vaderland
zijn plicht blijven doen toen in Mei
1948 zijn dienstplicht voorbij was. Maar
wie peilt de plannen der Goddelijke
Voorzienigheid.

Onverwachts ver van de zijnen werd
zijn ziel door de Goddelijke Goedheid
overgeplaatst naar de verheven onver-
gankelijke schoonheid van hzt Hemelse
Paradijs.

‘Wij aanbidden Uw H. Wil o God en
vragen U slechts: ondersteun de ter~
neergeslagen harten zijner dierbare
ouders, broers en zusters, sterk hun
zielen met vertroostende gedachten uit
het H. Geloof.

Dan zullen zij in vereniging met Uw
Kruis het smartelijke Kruis dragen
waavonder gij hen gebukt doet gaan,
het verlies van hun oudste zoon en
broeder.



