


In liefdevolle herinnering aan

Wiel Rutten

* 20 maart 1933 te Ubach over Worms
ï 17 februari 2021 te Kerkrade

weduwnaar van

Ann ie Ruttd n-Kaczmarek

Wanneerje oud wordt,
de jaren verstrijken,

dan merk je pas goed

dat je krachten gaan wijken.
Je wilde nogzo graag

maar je kon niet meer.
Ieder moment ging je

een stap verder naar het einde.

Elke dag werden je krachten kleiner.

Als je lichaam niet meer wil,
sterf je vanzelf en wordt het stil.

De familie dankt u uoor uw steun en medeleuen.


