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Mede namens mijn kinderen hartelijk dank
voor Uw medeleven.

Mevr. D. M. Satijn-Wassen.

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden zondag 30 juli a.s. om 9.30 uur
in de parochiekerk van St. Franciscus van
Assisig, Laanderstraat-Heerlen.

Gedenken wij in onze gebeden

Jeu Anthonius Satijn

echtgenoot van Dora Maria Wassen

* 23 oktober 1917, Maastricht
+ 12 juni 1972, Heerlen

Het komt wel meer voor dat men na een
zeer intensief en arbeidzaam leven, einde-

lijk van zijn verdiende rust wil genieten.

Hij had er ook nog zoveel van verwacht,
maar de Heer heeft het anders beschikt.

Gelukkig echter dan de mens die orde op
zijn zaken gesteld heeft en die de Heer bij
zijn komst wakende aantreft.

Voor zo iemand geldt het woord van Christus:
.Uitstekend, goede en getrouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw, over veel zal
ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde
van uw Heer”.

(Matth. 25, 21).



