


Lieve schat, pap en opa

Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.
Je was altijd opgewekt.
leder lichtpuntje greep je vast.
Tot op het laatste moment.

Je ziekte had je volkomen in haar macht.
Je hebt je strijd dapper gestreden,
al was je op het laatst zo moe.
Een traan op je wang van verdriet.
Je mag nu gaan slapen,
je hebt je rust verdiend.

Vol bewondering gaat ons hart naar je uit.
We missen een lieve schat, pap, een opa
en vriend.

Je blijft voor altijd in onze gedachten.
Heel veel liefs.

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen
danken U hartelijk voor uw blijken van
medeleven.

In dankbare herinnering aan

Harry Schaeks
echtgenoot van
Bertha Schaeks-Hermans

Geboren te Voerendaal op 16 maart 1926,
overleed hij, gesterkt door de H. Ziekenzal-
ving, op 30 juli 2004 te Heerlen.

Na de plechtige uitvaartmis in de kerk van
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand -
Heilust, werd hij gecremeerd te Heerlen op
4 augustus 2004.

De Zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 18 september a.s. om 18.00 uur
in genoemde kerk.



