Guido Reni

ONTFERM U ONZER HEER,
ONTFERM U ONZER! GOD,
WEES ONS ZONDAARS
GENADIG!

K.AM. 153




Jezus § Maria T Joseph § Barbara

Bid voor de ziel van zaliger

JOZEF SCHMETZ

echtgenoot van

CATHARINA SLOEKERS
(lid van de H. Familie)

geboren te Aken, 23 Februari 189, en

overleden in het St. Jozef-Ziekenhuis te

Heerlen, na voorzien te zijn van de

laatste H. Sacramenten der Stervenden,
op 6 September 1943

Hij was godvreezend en getrouw in het
vervullen van zijn plichten en tevreden
met den H. Wil van God. (Job.)

Ik ben krank geworden, maar er was
niemand die mij kon genezen; ik heb
den Naam de Heeren aangeroepen en
Hij heeft mij uit mijn pijnen verlost.
Daarom is het geschiedt, gelijk het God
behaagde. Zijn H. Naam zij gezegend.
Tot U, Heer, heb ik steeds mijn hart
verheven; op U, mijn God, mijn ver~
trouwen gesteld. Stel mij niet teleur en
laat mij spoedig met Uwe Engelen en
Heiligen Uw goddelijk Aanschijn aan~
schouwen.

Dierbare echtgenoote, berust in den Wil
des Heeren, want deze verandering komt
van de hand des Allerhoogste.
Dierbare kinderen, eert uwe moeder alle
dagen des levens, leeft eensgezind onder
elkander en boven alles dient God uit
geheel uw hart en bidt voor mij.

Eucharistisch hart van Jezus,
heb medelijden met ons. (300 d.a.)
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