


Gedenkt in Uw gebed

I Anna Schmitz

echtgenote van

Frans Smeets

geboren 31 december 1900
te Melick-Herkenbosch en
overleed 26 maart 1976
te Heerlen, gesterkt door
de H. Sacramenten.

Heer God

wij danken U voor deze mens

die ons zo nabij en dierbaar was,
een beeld van U.

Wij herinneren ons haar goedheid
haar grote zorg voor het gezin.

Een goede echtigenote was zij

en een liefdevolle moeder voor

haar kinderen.

Steeds de dienstbaarheid betrachtend,

uur na uur en dag na dag.

Veel zijn wij haar verschuldigd:

haar geloof dat zij aan ons overdroeg,
de hoop, die zij ons in het hart legde
en de liefde waarmee zij ons omringde
en die nu ook in ons leven brandend
blijft.

Daarom in onze droefheid toch dank
voor alles wat moeder in ons

leven geweest is

en nu, na haar dood voor ons zal
blijven.

Zij ruste in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor het
medeleven betoond tijdens de ziekte,
bij het overlijden en bij de deelneming
aan de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
zondag 16 mei a.s. om 10.45 uur, in de kerk
van de H. Jozef te Waubach.



