


In dankbare herinnering aan

Mia van Gelder - Schmitz

weduwe van
Paul van Gelder

£ 19 juli 1936 te Ubach over Worms
1 17 april 2017 te Landgraaf

We hebben op 22 april 2017 afscheid van haar
genomen tijdens de plechtige eucharistieviering
in de parochiekerk H. Jozef te Waubach-
Groenstraat.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
11 juni om 11.30 uur in voorgenoemde kerk.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven,
en uw aanwezigheid bij het afscheid.

Mia heeft haar leven lang gewoond in de
Groenstraat, op dezelfde plek. Ze was ook altijd
nauw verbonden met de Groenstraatse
gemeenschap. Ze leerde haar man Paul kennen
die vanwege het werk in de mijnen vanuit
Rijsoord {Ridderkerk) naar hier was gekomen.

Samen mochten ze een mooie tijd beleven. Groot
was de leegte die hij achterliet toen hij na een
ziekbed in 1987 overleed. Ze woonde samen met
haar moeder, voor wie ze altijd gezorgd heeft.

Mieke hield van het leven, van lekker koken, van
operettemuziek en van veel bezoek in huis. Als
iemand kwam liet ze alles vallen en had ze alle
tiid voor je. Op zaterdagmiddag kwamen de
vriendinnen bij haar samen en dan werd het
gezellig. Ze toonde zich een gastvrije vrouw, haar
deur stond altijld open. Ze had veel en goed
contact met Roosmarie Simons en Jacqueline
Bruinsma, die haar met alles hebben geholpen,
zeker ook op het laatst. Het waren meer
vriendinnen dan buurvrouwen. Mia was een
vrolijke vrouw, spontaan, maar ook met het hart
op de tong. Ze had iets: als je slechte zin had,
kwarmn je met goede moed bij haar vandaan.

Toen haar gezondheid haar vorig jaar in de steek
liet, kwam ze in het ziekenhuis terecht en in de
Hamboskliniek later. Toen terug naar de
Groenstraat niet meer kon, wat ze zeer betreurde
omdat ze zo genoot van haar huis en haar tuin
met alle bloemen en vogels, kwam ze vlak voor
kerstmis in het Heereveld terecht, waar ze echter
snel achteruit ging.

Mia, Mieke, nu we je moeten laten gaan, zeggen
we je adieu. Dat je bij God, samen met allen die
je in de dood zijn voorgegaan, rust, licht en vrede
mag vinden voorgoed.



