


Ter herinnering aan

Elsina Berendina Scholten
echtgenote van
HENDRIK VAN DIJKEN

Geboren te Wildervank (G.) 21 april 1922 en
overleden te Eygelshoven 8 juli 1983. De cre-
matie vond plaats te Imstenrade-Heerlen op
13 juli d.o.v.

Sientje van Dijken - zoals ieder haar kende -
heeft geen hoge leeftijd mogen bereiken. Een
ziekte, die haar noodlottig werd, bracht eerder
dan men had verwacht het einde van haar
leven.

Een lange periode heeft zij met haar gezin in
Eygelshoven gewoond. Overal had men graag
met haar te doen; zij was een vriendelijke
vrouw en behuipzaam voor ieder.

Voor haar gezin - haar man en kinderen -
heeft zij in al die jaren haar krachten gegeven
en hen met zorg en liefde omringd.

Zij zal daarom nog lang in de herinnering
van haar dierbaren en bekenden blijven voort-
leven.

Moge God, de Schepper en Vader van alle
mensen, omwille van haar menslievendheid
de toegang openen naar Zijn Rijk van eeuwige
vreugde.

Zij ruste in vrede.

Namens de familie hartelijk dank voor Uw
medeleven.

Begr. Ond. Lindeman, Schaesberg, Tel. 313197



