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In liefdevolle herinnering aan Zieéne en aoste

i Went os lief 't nit mieé aeet,
CNlpna oo Sthodbos en de knéoksier mar nog kraache,
went me aan mit muite nog probeert
Jet dervan tse maache.

weduwe van
Went d'r jees e bis-je wagkelf
&QW Ao W oso nit mieé richtieg weest woa hin,
went d'r sitek of d'r rollater
wirkt wie ozze tswaide Zin.
Zij werd geboren op 2 september 1918 te Went de oge mar nog zukke,

Kerkrade en overleed op 15 oktober 2005 te
Llandgraaf. Na de plechtige uitvaartmis in de
parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg
hebben wij afscheid genomen in het crematorium
te Heerlen.

in d'r duuster noa t it
Hilt 't hoffe op jezonkheet,
trots de ieélend dloch nog sint.

Went me indllies dleet bejnefe,
ast me dp de welt jfelieénd
en dat me aan alling ka aoste,

Wij danken u hartelijk voor uw blijken van Wk e 2etver ot jezieendl

medeleven en uw aanwezigheid. Nico Ploum
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
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