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Jezus |+ Maria | Joseph 1 Lambertus

In het H. Misoffer en de- gebeden van
el Priesters en gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Anna Elisabetha Scholtijs

echtgenote van
Hubert Joseph Vinders

Zij werd te Kerkrade geboren 20 Maart
1895 en stierf, na een lang en smartelijk
lijden, waarin ze herhaalde malen gesterkt
werd door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk, te Kerkrade op het
feest van het H. Hart op 8 Juni 1945.

Barmbhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Een trouwe en edele dienares is van ons heen-
gegaan, door allen geacht om haar stille eenvoud
en warme godsdienstzin.

Zij heeft droeve maanden gekend. Zij werd
niet verdrietig toen een groot lijden haar deel
werd, zelfs niet toen de dood met vaste schreden
haar naderde. Zij heeft alles gedragen met een
bewonderenswaardig geduld in volle overgave
aan Gods H. Wil

Dierbare echtgenoot, hartelijk dank voor uw
liefde en zorgen; ik bid U . .. stel al uw ver-
trouwen op God, want wiens hart op de Heer
hoopt. diens helper en beschermer is Hij.

Mijn lieve zoon en verloofde, herinnert U mijn
lessen en eert steeds uw vader; dient God in
oprechte trouw en troost U bij mijn sterven, daar
ik tot een beter leven ben overgegaan, waar we
elkander eens zullen weerzien.

Al mijn dierbaren en vrienden vaartwel! Toont
mij uw liefde door uw gebeden bij God.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons. (300d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300d. afL)
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