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Bid voor de zielerust van zaliger

JOSEPH GERARD HUBERT
SCHROEDER

echtgenoot van
Johanna Maria Broeren

De dierbare overledene werd geboren te

Venlo, 7 oktober 1892 en overleed in het

St. Jozef ziekenhuis te Venlo, 5 januari

1962, voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden.

God heeft hem geroepen tot een beter
leven, wel onverwacht maar niet onvoor-
bereid. Hij hoefde immers de dood niet te
vrezen want elk ogenblik van zijn leven
kon hij zeggen: Heer, hier ben ik; ik ben
bereid om de eeuwigheid in te gaan.
Steeds heeft hij gezorgd en gewerkt voor
zijn dierbaren, tot de laatste dag van zijn
leven. Trouw heeft hij God gediend en
daarom zal hij nu in de eeuwigheid het
loon ontvangen van al zijn goede werken.
Dierbare echtgenote en kinderen, treurt
niet over mijn heengaan want ik ben ge-
lukkig bij God. Daar hopen we eens el-
kander weer te zien. Gedenkt mij steeds
in uw gebed; ook ik zal u helpen door
mijn voorspraak bij God.

De dood van een rechtvaardige is het
einde van een langdurige arbeid; het be-
gin van een volmaakte rust en eeuwig

geluk.
GEBED

O God, aan wie het eigen is te sparen en
genadig te zijn, ontferm U over de ziel
van uw dienaar Joseph en geef hem de
eeuwige rust en het eeuwige licht bij uw
gelukzaligen. Door Christus onze Heer.
Amen.

H. Joseph, patroon van een zalige dood,
bid voor ons. Amen.

Begr.-ond. J. Stikkelbroeck, Venlo




