


en ik wilde zo graag de tijd te lijf met taal,

niet beseffend dat voor mijn kinderen

de ballon van hun geluk eigenlijk meer gebaat
was met de heersende winden

dan met de speldenprikken van mijn pen.

KLoSAmHoUL

8 april 1934 - 20 november 2002

Hij is lang ziek geweest, maar hij is tot het eind alert en dapper
gebleven. Nu is hij er niet meer, maar zijn boeken zijn er nog.

Lieve Ria, nu ik ernstig en ongeneeslijk ziek ben, heb ik soms te
veel de neiging om te piekeren over het einde en daardoor terug
te vallen op mezelf, maar dat is niet zo verstandig, ik moet eerder
denken aan wat aan dat einde vooraf ging en dus terugvallen op
de anderen die mijn leven zin gaven: op jou, op de kinderen en
kleinkinderen, op onze vrienden. (november 2002)

Als liegen zou zijn toegestaan
zou ik wat anders liegen
dan was toegestaan

als haten zou zijn toegestaan
zou ik een ander haten
dan was toegestaan

als stelen zou zijn toegestaan
zou ik een ander bestelen
dan was toegestaan

als doden zou zijn toegestaan
zou ik een ander doden

dan was toegestaan

als denken zou zijn toegestaan
zou ik wat anders denken

dan was toegestaan

denk ik.

KEES SIMHOFFER (1984)



We willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor
jullie warme belangstelling tijdens de ziekte en bij
de dood van Kees. Zonder die steun was het voor
hem en ons een stuk moeilijker geweest.

Ria en de kinderen



