leder afscheld hier
beneden is @en weerzien
in de esuwigheid.




Ter gedachtenis aan

Anna Wilhelmina Smeets

Geboren 26 januari 1900 te Hoensbroek.
Overleden 21 januari 1975 te Heerlen.
Begraven 25 januari 1975 te Waubach.

Wij zijn U dankbaar God, dat zij in
ons midden mocht zijn.

Zij leerde ons niet alleen de weg naar
U, door U gelovig en godsdienstig leven,
evenzeer wist zij het Evangelie in
praktijk te brengen door een waar-
achtig meevoelen met de medemensen.
Steeds was zij bereid te helpen en bij
te staan, niemand deed tevergeefs een
beroep op haar.

Daarom zullen velen een dankbare
herinnering aan haar bewaren omdat
zij met woord en daad haar hulp heb-
ben ontvangen.

Bijzonder dankbaar is haar pleegzoon
Paul, voor wie zij als 'n moeder heeft
gezorgd en die nu een kostbaar bezit
uit zijn leven ziet verdwijnen.

Dit leven, zo gevuld met goedheid en
schoonheid, is nu ten einde. Maar wij
mogen vertrouwen dat God haar zal
laten voortbestaan in een liefde die
oneindig is.

Zij ruste in vrede.

Voor uw gewaardeerd medeleven bij de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van onze dier-
bare pleegmoeder, schoonmoeder, tante en
oma, betuigen wij u allen onze oprechte dank.

FAMILIE P. SMEETS-RAUMANNS
FAMILIE SMEETS

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 9 maart a.s. om 10.45 uur
in de kerk van de H. Jozef te Waubach.



