


In dankboare herinnering aan

SHik Someets

weduwnaar van

¥ Nieuwenhagen, 3 september 1919
1 Heerlen, 22 december 2003

Wij danken u voor uw medeleven en uw
aanwezigheid bijj het afscheid.

Jo en Meggie
Shirley en Rogé
Lou en Annelies

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 14 februari 2004 om 19.00 uur in de
parochiekerk O.LV. Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen-Landgraaf.

Vierentachtig, een gezegende leeftijd. Pap,
energiek, gesloten en oprecht, had de grootste
moeite om het verlies van zijn vrouw te verwerken.
Hij zocht die genegenheid die hij meer dan vijftig
jaar van zijn Bertie in overvioed gekregen had.
Helaas de leegte in zin leven werd iedere dag
groter want een alternatief kon hij niet vinden.

Pap leerde als jongeman de fine kneepjes van het
vak herenkapper. Daar het geen vetpot was werkte
hij tevens als vertegenwoordiger in suikerwaren.
Samen met zijn vrouw opende hij aan de Hereweg
een dames- en herensalon. Werken was zijn hobby,
getuige het feit dat het weekend ingevuld werd met
oberen in de horeca. Hij zorgde goed voor zin
gezin en stelde veel prijs op onafhankelijkheid.
Aanvankelik vulde hij ziin spaarzame vrije tjd met
het kijken naar voetbal, naderhand met het
wandelen met zijn hond. Ondanks de nodige
tegenslagen  bleef hij optimistisch in  zin
levenswandel. Hij kon goed relativeren en bleef
bemoedigend voor een ieder die hij kende. Deze
levensinstelling heeft ervoor zorg gedragen dat hij
gesterkt door een rotsvast geloof deze
respectabele leeftijd bereikt heeft.

Wij nemen vandaag afscheid van een markant
persoon, afscheid van de herinneringen aan hem
nemen wij nooit.



