Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten.




Dankbare herinnering aan

Sjeu Snakkers

weduwnaar van

Juliette Vincken

De dierbare overledene werd geboren te
Lemiers-Vaals, 4 april 1915. Hij overleed
geheel onverwachts, gesterkt door 't sacra-
ment der zieken, 26 augustus 1982 te
Mechelen, en werd aldaar begraven op het
R.K. Kerkhof 31 augustus d.o.v.

Onverwacht en naar menselijke berekening,
veel te vroeg is Sjeu van ons heengegaan.
Van veel woorden heeft hij nooit gehouden.
Zijn hele wezen werd steeds gekenmerkt
door bescheidenheid en inzet voor de
gemeenschap, daar waar het nodig was.
Mede hierdoor genoot hij veler sympathie.
Het liefst was hij in veld en bos, in Gods
mooie natuur, waar leven en groei was.
Daar waar de natuur haast spreekwoorde-
lifk in zijn aanwezigheid rijpte; hier ook
vond hij serene rust.

In het verenigingsleven had vooral het
muziekgebeuren zijn intense belangstelling.

Dit heeft zich geuit in z’'n jarenlange inzet
als dirigent van het mannenkoor Lauwer-
krans en het Kerkelijk Gemengd Zangkoor.
Maar ook de folklore droeg hij een warm
hart toe; na jarenlang aktief lid geweest te
zijn van de plaatselijke schutterij St. Sebas-
tianus, was hij nu rustend oud-generaal en
tevens erelid.

Door dit alles wist hij vriendschap in hoge
mate te waarderen en te geven; een diep
geloof vormde hiervoor het fundament.

De mens wikt en God schikt, en wat gezegd
moet worden is onzegbaar.
Moge Sjeu rusten in vrede.

Voor uw medeleven zeggen wij U allen
hartelijk dank.
Fam. Snakkers
Fam. Vincken

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 17 oktober om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Joannes de
Doper te Mechelen, waartoe wij U uit-
nodigen.



