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Terwijl de Christenheid zich voorbe-
reidde op de komst van de Heer en
de tijd van wachten op een hoogte-
punt was gekomen, kwam voor haar
vrij onverwacht het einde van de ad-
vent en heeft zij de Heer ontmoet van
aangezicht tot aangezicht.

Voor de wereld was ze klein en leefde
ze stil en verborgen, maar door haar
eenvoud, toewijding en zorgzaamheid
was ze groot voor hen die haar heb-
ben ontmoet, de kinderen van haar
zuster en degene aan wie zij bijzonder
haar inzet had gegeven; voor hen was
ze als een tweede moeder. Zij zullen
haar liefde en goedheid in hun verder
leven meedragen.

Op middelbare leeftijd vond zij haar
levensgezel en vormden zij samen een

grote familie met hen die zij door haar
groot menselijk hart aan zich gebon-
den had.

De laatste jaren van haar leven, toen
zij zelf hulp nodig had en haar man
haar was ontvallen, genoot zij dankbaar
van de zorg en de genegenheid die zij
anderen zo royaal gegeven had.

God, Vader van alle mensen,

Gij zijt machtig: Gij hebt uw Zoon Jezus
opgewekt.

Wij bidden U: doe ook uw gestorven
dienares met Hem opstaan,

want onze hoop is Hij, Christus onze
Heer.

De familie dankt U hartelijk voor de

vele blijken van medeleven, welke zij

bij het overlijden en de begrafenis van
U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal plaats hebben

op zaterdag 28 januari 1978 om 19.00

uur in de parochiekerk van de H. Ber-
nardus te Ubachsberg.



