


Jezus! T Maria! T Jozef ! + Pancratius!

+

Bid voor de ziel van zaliger
den Heer

Johann. Wilhelmus Souren,

Weduwnaar van wijlen Mejuffrouw

Johanna Catharina Helena Lenssen.

De dierbare overledene, die meer dan
30 jaar lid was der Derde Orde van den
H. Franciscus en der Aartsbroederschap
der H. Familie, werd geboren te Schaes-
berg den 14 Juni 1833 en overleed geheel
overgegeven aan Gods H. wil, gesterkt
door de H. Sacramenten, te Schiffelder-
Heerlen, den 12 September 1913.

Bemind bij God en de menschen, zal
ook zijne nagedachtenis in zegening
blijven. (Ececl. xLv).

Velen hadden hem lief (Tob. 122
want door goedheid en door voorkomende
handelwijze wordt men weldadig, bemin-
nelijk, gezocht en vindt men overal
vrienden, (H. Bonaventura).

Die goed geleefd heeft sterft niet slecht.

(H. Augustinus).

Zalig zijn zij die in den Heer sterven

.. want hunne werken volgen hen.

(Apoc. x1v, 13).

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne

toevlucht. (300 dagen aflaat).

N. V. Nieuwe Limb, Koerier, Heerlen.




