


Ter nagedachtenis aan

Jozef Mathijs Speth

echtgenoot van

Sibilla Eppels

Geboren te Vaals 26 maart
1899 en overleed te Heerlen,
voorzien van het H. Sakrament
der zieken, 13 juni 1974.

Wij zijn bedroefd nu deze mens van ons
is heengegaan. Hij was ernstig ziek, maar
wij hadden niet kunnen voorzien, dat
hij zo gauw zou sterven.

Bij alle leed mogen wij misschien over-
denken, dat God zijn lijden heeft ver-
kort, dat het einde van zijn leven niet
lange tijd smartelijk hoetde te zijn.

Wij mogen overdenken tevens, dat hij
vele jaren bij ons mocht zijn als een
goede echigenoot en vader, die zeer
veel gedaan heeft voor het grote gezin,
dat veel verantwoordelijkheid en zorg
eiste.

In wezen een diep gelovig mens, prin-
cipieel en eigen zelfstandigheid ken-
nende, heeft hij samen met zijn echt-
genoie een degelijke grondslag voor
kinderen, kleinkinderen en familie.
Daarom moeten wij, door het leed heen,
dankbaar zijn en hem laten voortleven
in ons, door het goede dat hij bezaf,
verder te ontwikkelen.

God moge hem de eeuwige vrede
geven.

Wij danken allen voor het medeleven
dat wij mochten ondervinden bij het
overlijden en de begrafenis

Familie Speth-Eppels
*
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben

op zondag 28 juli a.s. om 17.30 uur, in de
parochiekerk te Waubach.



