VREDE ZIJ U ALLEN,
DIE IN CHRISTUS ZUT
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Bidden we een innig gebed voor

Jan Joseph Stevelmans
echtgenoot van
Maria Petronella van Amelsvoort

Hij werd geboren te Brunssum 17 oktober 1009 en
overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden in het ziekenhuis te Brunssum 19 april
1962.

.,Het leven wordt veranderd, niet weggenomen’’.
(Liturgie der overledenen).

Het valt voor ieder mens zwaar om te sterven,
maar voor deze energieke man, die nog zo graag
had willen werken, was dit dubbel zwaar.

Maar daarom toont de wijze waarop hij dit wist
te aanvaarden, zijn zielegrootheid.

Want hij wist reeds lang dat de dood onafwend-
baar was, maar zonder veel woorden aanvaardde hij
dit, omdat hij leefde uit een diep geloof, waardoor
hij overtuigd was dat God het leven van de mens
leidt en dat wat God doet, welgedaan is.

Zijn enige zorg gold hen die achter bleven en
tothop het laatste toe was hij op hun welzijn be-
dacht.

Bidden we daarom: ,Zie genadig neder, smeken
we, Heer op de offers die wij U opdragen voor de
ziel van Uw dienaar Joseph opdat zij gezuiverd
door die hemelse heilsmiddelen in Uw goedheid
moge rusten’’,



