IN MEMORIAM




Ter vrome nagedachtenis aan
DE ZEER EERW. HEER

JAN GERARD STEVENS

Pastoor te Eygelshoven

‘Geboren te Geleen 23 april 1896. Priester gewijd
te Roermond 17 maart 1923. Kapelaan te Beesel
1923-1928. Kapelaan te Horn 1928-1934. Kapelaan
te Swalmen 1934-1944. Pastoor te Welten 1944-
1950. Vanaf januari 1950 Pastoor te Eygelshoven
en aldaar plotseling overleden 24 november 1957,

Weidt Gods kudde, die aan Uw zorgen is toe-
vertrouwd . . .. Dan zult gij, wanneer de Opper-
ste Herder verschijnt, de krans van de glorie
behalen, die niet verwelkt.

(1 Tess. 5, 2-4).

In zijn jeugd riep Christus hem uit een schoon
Limburgs christelijk gezin. Met blijdschap stelde
hij zich ter beschikking. 34 jaren werkte hij met
rusteloze activiteit in dienst van de Kerk van
Christus, voor het heil van de zielen.

In de parochies, waar de bisschop hem zond,
ondervonden allen zijn joviale vriendelijkheid,
zijn hartelifke goedheid en zijn warme medeleven.
Velen zijn door hem getrcost en tot het goede
aangemoedigd.

Toen was zijn werkkracht uitgeput. Plotseling is
de Heer gekomen en heeft, op de laatste zondag
van het Kerkelijk Taar, zijn trouwe dienaar naar
het andere leven geroepen.

Moge onze Heer Jezus Christus hem nu de krans
van de glorie en de rust van de eeuwige vrede
schenken.

Dierbare fzmilie, goede parochianen en trouwe
vrienden, gedenke de hartelijke gevoelens die wij
voor elkaar hadden en vesgeet mij niet.



