


Gedenkt in goedheid en bidt voor
PIETER STIJNEN

echtgenoot van
ANNA CATHARINA 'ARETZ

Hij werd geboren op 9 februari 1916 te
Kerkrade en overleed in de Heer op 14 no-
vember 1977 in het Sint Jozefziekenhuis
aldaar. In afwachting van zijn verrijzenis be-
graven wij hem op de 18e november d.o.v.
op het R.K. Kerkhof te Eijgelshoven.

Piet Stijnen was een man die vreugde vond
in de arbeid en de vrucht daarvan bij de
mensen. Dat is waardoor hij zonder ophef
rust en blijmoedigheid van leven verwierf,
omdat het hem de zekerheid verschafte in
eerlijke goedheid zorg te kunnen dragen
voor hen die hem in liefde en warme gene-
genheid waren toevertrouwd.

""Rouwend om zijn onverwachte verschei-
den, blijven wij in hart en geest zijn goed-
heid bewaren en zijn wij dankbaar voor wat
hij ons in vriendschap heeft meegegeven.
Wil hem daarom, Heer onze God, in Uw gro-
te goedheid opnemen met onze dierbaren
voor altijd"’.

Voor Uw gebed en medeleven bij het over-
lijden en begrafenis zeggen wij U oprecht
dank.

Fam. Stijnen-Aretz



