


Dankbaar gedenken wij

ANA TAMSE

* Skale J. SI. 24-4-1907
+ Heerlen 20-10-1986

weduwe van

LEOPOLD BRITOVSEK

Voor uw biijken van medeleven zeggen wij U harte-
lijk dank.
Kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst houden wij op zaterdag 29
november 1986 om 19 uur in de St. Servatiuskerk te
Vaesrade.

Stil, heel stil is zij van ons heengegaan. Precies
zoals ze geleefd heeft. Stil, heel eenvoudig, heel lief
en goed voor allen die haar dierbaar waren.

Een beetje alleen ook, wat toenam met de jaren ais
oude bekenden wegvielen, als telkens weer een
stukje vaderland haar werd ontnomen.

Want haar hart en haar gedachten bleven uitgaan
naar de grond waar zij geboren is; waar ze ge-
droomd heeft van geluk en vrede.... maar ook waar
ze geleden heeft, de pijn van armoe en gemis.

Wij zijn je heel erg dankbaar voor alles wat je voor
ons deed.

We zullen je nooit vergeten.

Jouw leven zal verder gaan in ons leven. Jouw liefde
en goedheid zullen ons tot kracht zijn in onze goed-
heid en liefde voor elkaar.

Tot weerziens bij God in de hemel.

Marija Pomagaj bid voor ons.



