Offergaven
en
lofgebeden
dragen wij U

op, o Heer
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Gedenkt in Uw gebed

%itt% %ez/%eyden
echtgenote van

Herman Boyon

De dierbare overledene werd
geboren op 14 augustus 1921
te Eindhoven en overleed in
het ,,De Weverziekenhuis” te
Heerlen op 11 april 1976.
Voorzien van het H. Sacrament
der zieken.

In de Goede Week, waarin wij het
lijden en de dood van Jezus gedenken,
nemen wij afscheid van haar, die onze
moeder is.

Ook zij is nog jong, 54 jaren en het
is moeilijk met haar dood vrede te
hebben.

Goed van karakter heeft zij altijd veel
zorg gehad voor haar gezin en in
liefde gedaan wat in haar vermogen lag.
Behulpzaam was zij voor iedereen,
men kon steeds op haar rekenen.
Mogen allen die haar dierbaar waren,
genade ontvangen om op fe staan en
verder te leven.

Moge deze diebare overledene, ge-
storven met Jezus, ook met Hem ver-
rijzen. Wij bidden, dat het Paasfeest
ook voor haar moge zijn, een eeuwig
feest in de hemel, een overgang van
de duisternis naar het Licht.

De familie dankt hartelijk voor het medeleven
welk zij mocht ondervinden bij de ziekte, het
overlijden en de begrafenis.
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De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
in de kerk van de H. Jozef te Waubach op
zondag 30 mei a.s. om 9.30 uur.



