


Ter dankbare herinnering aan

Petrus Ignatius Terpstra

echtgenoot sinds 1943 van
Anna Maria Kremers

Geboren 2 februari 1915 te Harlingen.
Na een slopende ziekte, waarin hij de
troost heeft genoten van menselijke har-
telijkheid en een krachtig en diep geloof
in God, overleden te Eygelshoven op
zondag 14 oktober 1984.

Bedroefd om het heengaan van onze
man, vader en opa, die ons zo lief was,
bidden wij met eerbied en vertrouwen tot
U, Heer onze God: "Wij danken U voor
alles wat U in de jaren van zijn aardse
leven hem hebt geschonken, voor wat wij

zovele jaren aan liefde, hartelijkheid en
zorgzame goedheid van hem mochten
ontvangen.

Geef ons het troostende geloofsbesef,
dat U hem, die U bij vele wisselvallig-
heden van dit aardse leven met uw licht
en levenskracht hebt bijgestaan, waar-
door hij zoveel voor ons mocht beteke-
nen, nu het eeuwige loon hebt geschon-
ken voor al dat zwoegen en zorgen.
Onuitsprekelijk hemels geluk, dat geen
oog heeft gezien, geen oor heeft ge-
hoord, door geen mensenhart kan wor-
den bevroed, maar wat uw trouwe liefde
bereidt voor allen, die in geloof, hoop en
liefde zichzelf voor anderen weten in te
zetten.

Bid voor ons U Moedervan God, opdat wij
de beloften van Christus waardig wor-
den.

Moge hij rusten in vrede.

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 1 december 1984 om
19.00 uur in de parochiekerk St. Jo-
annes de Doper.

R.K. Begrafenisfonds
Eygelishoven-Hopel
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