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In dankbare herinnering aan

Wim Toussaint

echtgenoot van

Jos Duijckers

* 22 november 1923
1 28 februari 2015

De familie bedankt u voor uw medeleven.

Wim werd op 22 november 1923 geboren in een kinderrijk gezin te
Rimburg waar hij zijn jeugd doorbracht. Na de oorlog leerde hij zijn vrouw
Jos kennen en samen woonden zij enkele jaren bij zijn ouders in. Hier
werd hun eerste kind, Karel, geboren. Zij verhuisden naar Brunssum omdat
hij bij de Staatsmijn Hendrik werkte. In Brunssum werden zijn dochters
Henriette en Marije geboren. De meeste jaren van hun 65-jarig huwelijk
verbrachten zij samen in Schinveld. Daar genoot hij van zijn eigen huis, zijn
grote tuin met talrijke zelfgekweekte bloemen en planten.

Door zijn liefde voor koor-, opera- en belcantomuziek werd hij steunlid van
de fanfare.

Als de oude dag zich aandient keren zij terug naar Landgraaf en wonen
weer dicht bij zijn geboorteplaats Rimburg.

Het deed hem goed oude bekenden te treffen. Contact met mensen was
voor hem een levensbehoefte, hij praatte met iedereen, hij maakie graag
grappen en zoals hij dan altijd zei: “ik heb weer kunnen lachen, mijn dag
is goed”.

Hij nam ook actief deel aan allerlei activiteiten, zette zich in voor o.a. de
Zonnebloem.

Maar bovenal was zijn energie en zorg gericht op het wel en wee van zijn
vrouw Jos die helaas vanaf 2009 in het zorgcentrum "t Heereveldje verblijft.
Tot het eind woonde hij zelfstandig in zijn flatje en met enige huishoudelijke
ondersteuning redde hij zich buitengewoon goed. Het was voor hem dan
ook een tegenvaller dat zijn gezondheid hem het laatste halfjaar athankelijk
maakte van anderen. Een jarenlange aftakeling of ziekbed is hem gelukkig
bespaard gebleven.



